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OP KAMP GAAN IS… 
 

OP JE MATRAS IN SLAAP VALLEN, WAKKER WORDEN EN MERKEN DAT EEN 
ANDER JE GAMEL HEEFT AFGEWASSEN… 

 
EEN JONGEN OF MEISJE MOOI VINDEN OMDAT DE KLEUR VAN ZIJN OF HAAR 

OGEN BIJ DIE VAN DE BOMEN PAST… 
 

JE ALS EEN VARKENTJE IN DE MODDER WENTELEN… 
 

SPEURTOCHTEN HOUDEN NAAR DE ANDER EN JEZELF VINDEN… 
 

HET DUISTER VAN DE NACHT ALS EEN DREIGENDE, MAAR OOK EEN VEILIGE 
TRUI OM JE SCHOUDERS VOELEN… 

 
JE EEN ZWERVER VOELEN, HOEWEL JE MAAR 10 KILOMETER VAN HET 

KAMPTERREIN BENT… 
 

IN FEITE ONBESCHRIJFELIJK… 
 

JE HONGER STILLEN MET VERBRANDE SAUCISSEN… 
 

EEN GEDICHT SCHRIJVEN IN HET GRAS, OVER HET GRAS… 
 

BEWUST ZIJN VAN JE VRIJHEID EN VOORAL DIE VAN ANDEREN… 
 

WETEN DAT ELK GROEPSLID HET ZOUT VAN DE SOEP IS… 
 

WETEN DAT JIJ EEN DEEL VAN HET LEVEN VAN DE ANDER BENT… 
 

GITAAR SPELEN VOOR VOGELS EN KONIJNEN… 
 

THUISKOMEN EN ZEGGEN: “IK HEB IETS MEEGEMAAKT!”
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KLEURPLAAT 
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 INLEIDEND WOORDJE 
 

Beste leden en ouders,  

 
Wat staan we weer met z’n allen te popelen! Maandenlang wordt er immers door jong en oud 

– jazeker, ook door ons als begeleiding – met veel verlangen uitgekeken naar die heerlijke 10 

dagen in het midden van de zomer … U hoort het goed: een nieuw Jong Leut-kamp staat 

weer voor de deur. Dit jaar trekken we opnieuw naar de Ardennen. In het prachtige Krinkelt 

wordt het weer genieten van de omgeving en de natuur, van het spelen, zingen en dansen 

rond de vlaggenmast en van het samenleven als 1 grote jongleut-familie! 

#jongleutdroomt…van het kamp 2019! 

 

Alweer een nieuwe droom in het verschiet en we zijn nog niet eens helemaal bekomen van 

die vorige droom! Graag willen wij jullie in naam van de hele leidingsploeg dan ook 

ontzettend hard bedanken om samen met ons het 30-jarig bestaan van onze jeugdbeweging 

met zoveel enthousiasme en liefde te vieren. Al zeggen we het zelf, het werd een fantastisch 

verbindend weekend in ons dorp: er werd samen gefuifd, gegeten, gedronken en gelachen, 

en natuurlijk ook stevig gestreden voor het podium van het Kubb-tornooi en de 

Highlandgames. Wij genoten er met volle teugen van! Merci! 

 

Het was een druk Jong Leut-jaar. Toch hoorden wij onze leidingsploeg op geen enkel 

moment klagen. We zijn dan ook trots hoe onze ploeg zich iedere keer weer met veel 

creativiteit en engagement wilt inzetten voor al onze leden. In april trokken we zo ook op 

leidingsweekend in Genk en werden de eerste voorbereidingen voor het kamp al getroffen. 

Een nieuw kampthema werd uitgewerkt, en het moet gezegd, Pippi Langkous zal ons 

geweldige avonturen laten beleven daar in Taka Tuka land!  

 

Voor we echter onze tenten opslaan in de Ardennen, willen we graag de zomer inzetten met 

alweer een swingend dorpsfeestje. De muziek zal verzorgd worden door de fantastische 

coverband The Pixels: sfeer verzekerd! We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 

zaterdag 6 juli 2019 op het kerkplein. Leut Swingt, be there! 

 

Mogen wij tot slot aan jullie, ouders, vragen dit boekje grondig door te lezen en ons bij 

eventuele vragen zeker te contacteren? Ook voor dringende zaken tijdens het kamp staan wij 

jullie als begeleiding graag te woord. Rest ons nog jullie te danken voor het vertrouwen in 

onze jeugdbeweging en jullie uit te nodigen voor onze bezoekdag in Krinkelt op dinsdag 30 

juli om 14uur! Heel graag tot dan! 

Enthousiaste groetjes,    Thomas & Daan, Begeleiding JONG LEUT 
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GOSPEL 

 

 

 

 

 

 

 

Wauw, je leest het goed! Jij hebt een enkele busrit gewonnen naar Taka 

Tuka land!  

Ga jij samen met Pippi Langkous, andere mede-avonturiers en jullie leiding 

een 9-daags avontuur aan? Spelen in de bossen van Taka Tuka, al 

wandelend de omgeving verkennen, ontbijten in het bos of de slechteriken 

verslaan, het zijn maar enkele voorbeelden van wat jullie te wachten staat! 

Ohja, slapen doen we trouwens in zwevende bedden in onze eigen ‘Villa 

Kakelbont’.  

Beginnen doen we de dag met een toneeltje waar jullie de avonturen van  

Pippi Langkous in Taka Tuka land meemaken. Zal het haar lukken de 

slechte piraten te verslaan of heeft ze jullie hulp hierbij nodig? 

Wij hebben er alvast heel veel zin in en hopen dat jullie allemaal meegaan 

op dit ongelooflijk spannend avontuur! Onderaan vinden jullie het busticket 

dat jullie moeten ondertekenen. Vergeet het niet, want zonder ticket kan 

je de bus niet opstappen! 

Vele groetjes van jullie leiding 

Matthias, Noor, Wout, Jule, Florian en Jade 

Extra tips voor de ouders: 

- Maak voor elke dag een plastic zakje met daarin een onderbroek, sokken, 

een T-shirt en een washandje. Zo blijft de koffer netjes. 

- Maak de koffer samen met je zoon/dochter, zo weet hij/zij goed waar alles 

zit. 

- Probeer zoveel mogelijk de naam van je zoon/dochter in of op zijn/haar 

spullen of kleren te schrijven. 

 

Handtekening van de deelnemer:  

Datum:  

22 juli  

Van:  

Kerk Leut 

Naar:  

Taka Tuka Land 

JONG LEUT – De Gospelse FEESTBUS 

Uur: 

14u vertrek  
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INJIL 

 

Prrrrr Injils! 
 

Over een paar weken is het zover, ons spetterend kamp is 

weer in zicht! Maar vooraleer jullie ons tekstje kunnen 

ontcijferen, moeten jullie eerst deze rebus oplossen om een 

tip te krijgen: 
 

 

 

 

 

 

_ _ _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ 

Extra: Als leiding hebben wij al een idee voor ons kampvuur. Daarom willen 

we jullie vragen om op een creatieve manier op zoek te gaan naar deze kledij: 

• Meisjes: Pippi Langkous kledij 

• Jongens: Piratenkledij 

 
JULLIE MOETEN DEZE KLEDIJ ZEKER NIET KOPEN!!! 

 

Jolien, Charlotte, Michelle, Estelle, Ian en Thijs 
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SNAKKERS 
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Dag geweldige plussers, 
 
De beste, maar dan ook echt de AL-LER-BES-TE tijd 
van het jaar staat weer voor de deur! Kamp Jong Leut 
2019 komt er namelijk aan, waar we met ons allen vele 
toffe spelletjes spelen, samen chillen en eindeloze 
lachbuien hebben. Zo creëren we samen 10 dagen van 
puur plezier, knotsgekkigheid en genot! 

 
Vertrekken doen we op maandag 22 juli. Omdat we 
weten dat jullie super hard uitkijken naar het kamp en 
gewoon echt niet kunnen wachten, hebben we het 
vertrek zo vroeg mogelijk geplaatst: om 8u ’s ochtends 
verzamelen we op het kerkplein. Hier vertrekken jullie 
met de fiets! Jullie fietsen moeten jullie enthousiasme 
over een lange afstand, berg op en af, naar het kamp 
aankunnen. Het is dus belangrijk dat ze goed uitgerust 
zijn! Jullie blijven dit jaar ook op nakamp, waardoor wij 
pas de 31ste terugkeren naar Leut. 
 

Laat het aftellen tot kamp dus maar beginnen, want mijn 

god wat hebben we er zin in!!!! 
 
Jullie nog-geweldigere leiding: Caro, Fauve, Mathisse en 
Jorre 

 

PLUSSERS 
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JKAJ 
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07.30u: opstaan en wassen 

EEN DAGJE OP KAMP 

Iedereen wordt gewekt door het kampliedje en holt of slentert naar de wasplaats! 

08.00u: ontbijt en diensten 

Opnieuw gaat het liedje. Dit keer om naar de eettent te gaan voor een ‘verkwikkend’ ontbijt. Daarna 

doet iedere afdeling zijn dagtaak, bijvoorbeeld het terrein opruimen of de wasplaats poetsen. 

09.15u: openingsformatie 

Bij het horen van het kamplied gaat nu iedereen rond de vlaggenmast staan en wordt de vlag 

gehesen. Hierna gaan we samen naar het thema kijken en luisteren. Dit jaar beleven we immers 

samen met Pippi Langkous een aantal dolle avonturen in Taka Tuka Land! 

10.00u: eerste spelblok 

Nu kan er gespeeld worden! Misschien een tochtje of leuke balspelen? 

12.00u: middagmaal en platte rust 

Na al dat spelen zal iedereen wel honger hebben. Een lekkere boterham zal smaken. En na de afwas is 

er iedereen een beetje rust gegund in zijn tent. 

14.00u: tweede spelblok 

Nu zijn we weer klaar voor het spelen, misschien wel waterspelletjes of een vormende activiteit 

over het kampthema? 

16.00u: vieruurtje 

Iets lekkers tussendoor kan geen kwaad. Een koek of yoghurt met fruit misschien? 

16.30u: derde spelblok 

Klaar voor een volgend spel of het vervolg op spelblok twee!! 

18.00u: opfrissen 

De namiddag zit erop, hoog tijd om ons een beetje op te frissen! 

18.15u: slotformatie 

Ook nu komt iedereen na het liedje samen aan de vlaggenmast, maar dan om de vlag te doen dalen 

en mekaar te vertellen hoe de dag was. 

18.30u: avondeten 

De kookouders hebben een heerlijke warme maaltijd voor ons klaar! 

20.00u: avondactiviteit 

De laatste activiteit van de dag is misschien wel een groot gezelschapsspel of een avontuurlijk 

bosspel in het donker? 

22.00u: dagsluiting in de afdeling 

Voor het slapengaan komt de afdeling nog even samen op hun vaste plekje om rustig naar mekaar en 

naar een verhaaltje of liedje te luisteren, rond het thema van die dag. 

22.30u: slapen 

Eerst nog eventjes wassen onder de lichtjes aan de wasplaats en dan de tent in om een zalige nacht 

tegemoet te gaan. Dromen van een nieuwe kampdag! 

23.00u: leidingskring 

Voor de leiding zit de dag er nog niet helemaal op. Zij overlopen de dag nog eens en maken alles 

klaar voor de volgende kampdag. Moe maar tevreden kruipt ook de leiding in zijn slaapzak. 
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VERTREK 

 
Vertrek bus 

Voor de Gospel, Injil en Snakkers zal de weg vlot verlopen. Zij vertrekken 

samen met de bus richting Krinkelt. We verwachten jullie op maandag 22 juli 

om 14u aan de kerk in Leut. Alvorens we de bus opstappen zal de leiding de 

identiteitskaarten van alle leden (en eventuele medicatie) verzamelen en 

wordt ieders bagage (zie verder) netjes ingeladen. 

 
Vertrek fietsers 

De Plussers en de JKAJ mogen iets harder aangemoedigd worden. Zij zullen 

immers met de fiets naar Krinkelt trekken en staan dus voor een leuke en 

uitdagende fietstocht. Uiteraard mogen jullie als ouders erop vertrouwen dat 

de leiding een veilige en haalbare route zal uitstippelen. Aan u zouden we 

met aandrang willen vragen een degelijke/onderhouden fiets (met extra 

binnenband) én een fietshelm te voorzien. Lees verderop zeker ook nog 

onze belangrijke fietstips! 

 

Vertrek op het kerkplein: 

Plussers: 8u00 

JKAJ: 8u30 
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BAGAGE EN INSCHRIJVING! 

 
Bagage 

Iedereen die mee op kamp gaat, brengt op de dag van het vertrek zijn koffer 

mee. Deze bagage wordt dan samengebracht en veilig vervoerd naar de 

kampplaats. We zouden het op prijs stellen dat het aantal koffers wat beperkt 

blijft en dat alle materialen ook voorzien zijn van een kenteken. Zo kan alles 

goed verdeeld worden bij aankomst. 

 
 

Prijs en inschrijving 

De kampprijs bedraagt €130. We zouden 

willen vragen dit te betalen per overschrijving 

op BE 41 7845 5662 3210 met vermelding van 

naam en voornaam van uw kind, en dit voor 

zondag 7 juli 2018. 

 
Wist u trouwens dat u via uw ziekenkas een tussenkomst kan vragen voor de 

kosten bij inschrijving aan een jeugdbeweging/kamp? Daarnaast kan u de 

kampinschrijving ook inbrengen ter vermindering van uw belastbaar inkomen. 

Dit geldt enkel voor kinderen tot 12 jaar. Deze formulieren bezorgen wij u 

graag bij het vertrek (aanduiden bij inschrijving). 

 
De leiding brengt eind juni/begin juli een bezoekje aan huis zodat we elkaar 

persoonlijk kunnen ontmoeten. Tijdens dit huisbezoek moet u ook een 

formulier invullen, zodat uw kind in orde is met de verzekeringen en dergelijke. 

We vragen ook enkele kleefbriefjes van het ziekenfonds. Schrijf verder duidelijk 

neer wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft bij één of ander probleem. 

 
Indien u nog verdere vragen heeft hierover, mag u ten allen tijde de begeleiding 

contacteren. 
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ONZE KAMPPLAATS 

COMMUNICATIE TIJDENS HET KAMP!! 

ZEER BELANGRIJK VOOR DE THUISBLIJVERS!! 

 
In het prachtige Krinkelt (deelgemeente van Büllingen) ligt een grote 

kampwei op ons te wachten, mooi afgelegen tussen de Ardense bossen. 

Genieten dus van de dag en van elkaar in de heerlijke rust van de natuur! 

 
Op kamp verblijven we met de gehele groep Jong Leut samen, om 9 mooie 

dagen vol spel, plezier en actie te beleven. We willen dan ook zeer duidelijk 

stellen dat er tijdens het kamp geen bezoek verwacht wordt om de sfeer en het 

groepsgebeuren niet te doorbreken! 

Ook vragen we met aandrang geen GSM mee te geven aan je zoon of dochter. 

Dit zorgt vaak voor meer problemen dan geruststelling wanneer ouders soms 

niet de juiste informatie krijgen van anderen dan van onszelf als begeleiding. 

Bovendien is samen een groep vormen een belangrijke pijler van het kamp. 

Contacten met de buitenwereld kunnen dit bemoeilijken. 

U kan de begeleiding steeds contacteren in geval van nood of bezorgdheid en u 

mag er uiteraard volledig op vertrouwen dat we jullie zo snel mogelijk op de 

hoogte brengen wanneer er iets misloopt op het kamp! 

 
Telefoneren kan u steeds in dringende gevallen naar de begeleiding en dit op 

het nummer 0498 780873 (Thomas) of 0472 811903 (Daan). 

 

Lekker ouderwets schrijven naar Jong Leut moedigen we natuurlijk wel aan! 

Het adres van de kampweide is: 

(naam van het kind) 

Kamp  JONG LEUT 

Maria Wimmer-Kalpers 

Krinkelt, Hüekant 3 

4761 ROCHERATH 
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BEZOEKDAG 

 
Op het einde van het kamp is er onze bezoekdag. Deze zal dus doorgaan op 

dinsdag 30 juli van 14u tot 17u. We vinden het dan ook erg belangrijk dat 

ouders niet vroeger zouden komen dan het aanvangsuur, zodat de kinderen het 

kamp nog volledig kunnen afsluiten en zich kunnen klaarmaken voor het 

bezoek. Alle ouders, familie en andere geïnteresseerden zijn die dag van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen op onze weide en om te komen 

luisteren naar wat we allemaal beleefd hebben. 

 
Wanneer het kamp officieel beëindigd is met het dalen van de vlag, mogen de 

kinderen van de Gospel,  Injil en Snakkers na 17u naar huis vertrekken met 

hun ouders. De stoere Plussers en JKAJ’ers tot slot mogen hun beste 

beentje nog voorzetten om het kampterrein te helpen afbreken na de 

bezoekdag. Zij vertrekken de volgende ochtend met de fiets richting Leut en 

zullen op dinsdag 31 juli in de loop van de avond aankomen op het kerkplein. 

Over het concrete uur van aankomst zullen wij jullie die dag op de hoogte 

houden. 

 
 

 

Coördinaten kampwei: 50.428967 , 6.319151  

Dichtstbijzijnde straatnaam: Lütscheborren (Krinkelt) 

 

Voor een goede routebeschrijving verwijzen we graag naar Google Maps of uw 

eigen hypermoderne GPS. Wanneer u het dorpje Krinkelt (Rocherath, 

Büllingen) bereikt hebt, zullen ook de bordjes van Jong Leut u verder helpen 

tot aan de kampwei via de straat Lütscheborren. 
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WAT HEB JE NODIG? 

 
WAT MOET ER ALLEMAAL IN JE KOFFER ZITTEN ? 

 
 
 
 

- voldoende spelkledij 

voor warm en minder warm weer! 

- zwemgerief 

- (warme!) nachtkledij 

- zaklamp 

- identiteitskaart 

- voldoende ondergoed en sokken 

- zakdoeken 

- sportschoenen, gemakkelijke schoenen (en reserveschoenen), 

eventueel watersandalen (of oude schoenen) 

- (warme) slaapzak, kussen (als je niet zonder kan) 

- luchtmatras (geen dubbele!!) of veldbedje (niet voor Gospel, zij hebben 

stapelbedjes) 

- regenkledij en laarzen 

- enkele warme truien en lange broeken 

- toiletgerief (kam, washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, ...) 

- veldfles of bedong en rugzakje voor op tocht 

- linnenzak voor vuile was 

- zonnecrème en pet (voor het warme weer)!!! 

- Voor de fietsers: fietshelm, verlichting en extra binnenband 

- Sjaaltje (en T-shirt!) van Jong Leut 

- goed humeur 

 
 Voorzie je kleding en andere materialen van een kenteken!!! 

 Neem ook je identiteitskaart mee. Deze geef je bij vertrek af aan de 

leiding. Deze zullen er zorg voor dragen en ten gepaste tijden (hopelijk 

niet) gebruiken. 
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WAT HEB JE NIET NODIG? 

(EN WORDT DAN OOK TIJDELIJK IN BESLAG GENOMEN BIJ VONDST!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sociale media - internet 

 

iPod – radio – muziekspelers 

computerspelletjes 

 

 
Kostbare spullen-– sieraden - … 

GSM - smartphone - iPhone 
 
 

Te veel snoep – chips - dranken 
 

 

Te veel zakgeld 
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LEIDING EN BEGELEIDING 
 

 

GOSPEL 

   Matthias Smeets (hoofdleiding) St-Pietersstraat 37a, Leut +32 493 792797 
   Noor Dessers  St-Pietersstraat 75, Leut   +32 477 612876 
   Wout Vranken  Vlasstraat 60, Meeswijk   +32 496 421634 
   Jule Richartz   Genieskensstraat 35, Leut  +32 491 081815 
   Florian Gevaert  Arnold Sauwenlaan 74, Stokkem +32 489 761312 

Jade Scholten   Zuilstraat 27, Leut    +32 477 938532  
 

INJIL 
  Thijs Dewitte   Molenstraat 100, Meeswijk  +32 497 757462 
   Jolien Vansteenkiste  Steenakkerstraat 73, Leut  +32 489 352102 
   Ian Snijders   Ganzenpoelstraat 56, Leut  +32 489 530560 

Charlottte Kellens  Genieskensstraat 111, Leut  +32 487 187032  
Michelle Belemans  Smispoelweg 6, Leut   +32 474 068208 
Estelle Gelissen  Steenakkerstraat 121, Leut  +32 495 700019   
  

SNAKKERS 
    Joris Doumen   Genieskensstraat 41, Leut  +32 479 477629 
    Pauline Vincken   Geisterweg 7, Leut    +32 473 606121 
    Katrien Vincken  Geisterweg 22, Leut   +32 475 738526 
    Kyara Vansteenkiste Steenakkerstraat 73, Leut  +32 483 489621 

Corbin Duque  Ganzenpoelstraat 11, Leut  +32 490 431417 
 
PLUSSERS  
    Mathisse Leenders     Molenstraat 124, Meeswijk  +32 475 310169  
    Caro Ramakers  Ringlaan 38, Maasmechelen  +32 478 118825 
    Jorre Vangeneugden  Daalbroekstraat 56, Opgrimbie  +32 484 858828 
    Fauve Smeets  Eisdenweg 96, Leut   +32 497 652918 
 
JKAJ 
    Ragna Bemelmans (hoofdleiding)  Steenakkerstraat 63, Leut +32 497 233624 
    Gilles Filippini  Burg.Vinckenlaan 17, Leut  +32 478 812593 
    Pieter Vincken  Geisterweg 22, Leut   +32 475 502893 
 
 

 

BEGELEIDING                 =   VOOR DRINGENDE COMMUNICATIE OP KAMP 
  
 Thomas Vanderputte                Winketkaai 18/12, 2800 Mechelen    +32 498 780873 

         Daan Van Briel                            Mazenhoven 18, Leut                           +32 472 811903  
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ONZE KOOKOUDERS 

Op kamp gaan betekent ravotten, 

samen een tent delen, zingen en wandelen. 

Maar natuurlijk mag er niet vergeten worden dat we hiervan honger krijgen. 

En om die honger te stillen zorgen onze kookouders voor een lekkere maaltijd. 

 
Samen gaan we dan ook iedere dag, 

‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds aan tafel, 

afdeling per afdeling, 

in één grote tent gezellig bij mekaar. 

Dit jaar kunnen we weer rekenen op een stevige kookploeg, een gezellige mix 

van zowel ervaren als nieuwe koks. Zij zullen met veel enthousiasme de 

lekkerste maaltijden voor ons klaarmaken!! 

 
Wij danken hen nu al voor hun grote engagement! 

 
André Coenen 

Steffi Van den Sande 

Ilse Dedroog & Nico Hoeven 

Kim Pannemans & Erwin Westhovens 

 
 



18 

 

BELANGRIJK VOOR DE FIETSERS 

Voor iedereen die met de fiets op kamp gaat, vragen we met aandrang de 

volgende belangrijke tips door te nemen! 

 
- Zorg voor een goede picknick en voldoende drinken voor onderweg! 

- Breng elkaar niet in gevaar. Fiets met twee steeds langs of achter elkaar! 

- Luister altijd goed naar de leiding! 

- Moedig elkaar aan en respecteer elkaars tempo! 

- Sportieve kledij en een regenjas zijn gewenst! En je sjaaltje is noodzakelijk! 

- Neem voldoende nachtrust om fit aan de tocht te kunnen starten! 

 
Kortom, een fietsreis kan in 

alle veiligheid verlopen als 

iedereen zich aan de 

afspraken houdt en naar de 

leiding luistert. 

 

Wij zorgen voor zoveel mogelijk 

opvallende veiligheidsvestjes, maar 

neem gerust zelf ook je vestje mee. 

Verder verwachten we dat iedereen 

zeker ook een fietshelm draagt! Heb 

je geen helm ter beschikking en is er 

ook bij de buren geen te vinden? Laat 

het ons dan zeker weten, wij zoeken graag mee! 

 
Maar ook: zorg dat je fiets in orde is! Het is voor niemand leuk om na een half 

uur al fietsen in elkaar te steken en banden op te pompen! Met een reserve 

binnenband, kan je veel moeilijkheden voorkomen! Bij de terugreis kan het 

lichtjes schemeren, zorg dus ook dat je lichten werken! 
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WAT MOET JE ZEKER NOG WETEN? 

Leut Swingt  2019! 

Jong Leut zet naar goede traditie de zomer in met een knaller. We swingen er 

immers opnieuw op los onder onze kerktoren en dit op zaterdag 6 juli vanaf 

19u. Leut Swingt, een heerlijke zomerse avond voor jong en oud! 

Kom mee genieten van sfeervolle live-muziek door de fantastische band The 

Pixels, van lekkere stekskes op de BBQ, een frisse pint of een heerlijke 

zomerse cocktail. En ook voor de jongsten onder ons zal er voldoende 

animatie zijn! 

Met dit zomers feest willen we graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage 

aan het afgelopen werkjaar van Jong Leut. De inkom is dan ook volledig gratis. 

Mis dit unieke feestje niet! 
 
 

 
Eucharistieviering 

Als aanzet voor het kamp zullen we nog eerst samen eucharistie vieren. Deze 

aangepaste Jong Leut-viering zal plaatsvinden op zondag 14 juli om 10u in de 

kerk van Leut. We willen dan ook vragen dat alle kinderen die op kamp gaan, 

samen met ouders en familie aanwezig zouden zijn. Het is vanuit deze viering 

dat we vanuit de parochie gezonden worden om er een prachtig kamp van te 

maken. Het wordt een gezellige speelse viering waarin je zelfs al een beetje zal 

kennismaken met het kampthema! 
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WIST JE OOK DAT…? 

 
Klusjesdag 

Wist je dat we ook dit jaar weer een klusjesdag organiseren? De afgelopen jaren 

kwamen we immers tot de fijne vaststelling dat een aantal ouders zich vrijwillig 

aanbieden om hier of daar een handje toe te steken. Onder leiding van onze 

vzw zouden we dan ook graag een aantal poets- en herstellingswerken willen 

uitvoeren op zaterdag 27 juli, terwijl leden en leiding op kamp in Krinkelt 

vertoeven. Wanneer onze lokalen helemaal leeg zijn, is het immers het ideale 

moment om een aantal fundamentele werken te kunnen doorvoeren. Enkele 

projecten die op het lijstje staan zijn bijvoorbeeld nieuwe rekken voor ons 

keukenmateriaal of een grondige poetsbeurt van onze lokalen en ramen. Indien 

u zich geroepen voelt om u voor één van deze taken (of andere voorstellen) in te 

zetten, gelieve u dan te melden bij één van de volgende contactpersonen: 

VZW Jong Leut: 
 

Thomas Vanderputte +32 498 780873 

Frederik Beckers +32 486 500555 

Karolien Vanderputte +32 474 582302 

Ilse Dedroog +32 479 561571 
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 WIST JE OOK DAT…? 

“30 Jaar Jong Leut” 

“Jong Leut, samen staan we sterk. Eén groep, we zijn er voor elkaar.” Het is 

het begin van het refrein van ons eigen Jong Leut lied. En een aantal weken 

geleden heeft “30 jaar Jong Leut” dit nog eens bevestigd. Wat was het 

fantastisch om te zien hoe iedereen in het dorp meeleefde met onze 

festiviteiten. Feesten tot in de vroege uurtjes, gezellig kubben, een terrasje 

doen in ons Jong Leut café, genieten van ons heerlijk eten en als apotheose 

de Highland Games met een geweldige strijd tussen Leut en Meeswijk. Een 

heel weekend lang hebben we getoond wat voor een prachtig dorp Leut is. 

We willen iedereen die ons heeft gesteund, geholpen en aanwezig is 

geweest dan ook nog eens van harte bedanken! De leidingsploeg heeft 

zichtbaar genoten van jullie enthousiasme doorheen het weekend en kijkt uit 

naar het volgend feestje. En als er één zaak definitief is bevestigd tijdens het 

weekend, is het dat Jong Leut een prachtige jeugdbeweging is. 

 
Startactiviteit 2019-2020 

Wist je al dat onze startactiviteit van het volgend werkjaar ook al gepland staat? 

Eerst genieten van een spetterend zomerkamp natuurlijk, maar schrijf 

volgende datum toch zeker al eventjes op in je agenda: zondag 22 september 

2019. Onze spetterende startactiviteit zal weer een unieke en feestelijke 

namiddag worden met de traditioneel spannende leidingsbekendmaking 

tussen 14u en 15u. Alvast iets om naar uit te kijken wanneer we het einde van de 

zomer naderen. Prik het zeker al in de agenda! 

 
 
 
 
 
 

Startactiviteit 2019, zondag 22 september, 14uur - 17uur 
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SPELLETJES 

Punt naar punt: Verbind de nummertjes van 1 tot 80 en ontdek Piraat 
Bloed-Barend! 
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SPELLETJES 
 
 
 

Doolhof: Meneer Nilsson wil een peperkoek, help jij hem er zo 
snel mogelijk een te pakken te krijgen? 
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SPELLETJES 

 
Woordzoeker: Pippi Langkous in Taka Tuka land 
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