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INLEIDEND WOORDJE 

Beste ouders en leden, 
Met een grote glimlach stellen wij jullie voor: het kampboekje 2023. Want wat staan we weer 

met z’n allen te popelen om op kamp te vertrekken. Op kamp gaan is immers toch nog net iets 

anders dan een andere vakantie. Het is en blijft een unieke ervaring die je niet zomaar loslaat! 
Enkele weken geleden trok de leidingsploeg alvast op kampweekend om de eerste 

voorbereidingen te treffen. De kampregels werden besproken, nieuwe activiteiten werden in 

elkaar gestoken en de grote lijnen van het kampthema werden uitgeschreven. Het belooft 

absoluut weer een geweldig avontuur te worden, dit jaar in het magische verhaal van Mulan! 

Ons kampterrein is dit jaar gelegen in het dorpje Recht dat behoort tot de gemeente Sankt Vith. 

De leiding ging er al uitgebreid op prospectie en zag dat het goed was! Prachtige uitzichten over 

een heuvelachtig landschap met mooie bossen en pittoreske dorpjes. De ideale plek voor 9 

dagen instant kampgevoel!  

Jullie horen het, wij hebben er alvast zin in! Na een jaar vol leuke activiteiten mogen we dan ook 

met veel trots terugkijken op het voorbije werkjaar. Appels plukken in onze Leutse boomgaard, 

doorheen de straten trekken op de tonen van leuke kerstmuziek, wandelen en lopen voor de 

Warmste Week, een gezellige winterbar georganiseerd door de JKAJ+ en tot slot een 

fantastische editie van Leut Feest! Met al deze activiteiten proberen we jong en oud met elkaar 

te verbinden. Onze leidingsploeg verdient voor al hun inzet doorheen het werkjaar al een 

ontzettend grote dankuwel! Wij hebben er alvast heel hard van genoten en zijn helemaal klaar 

om er samen met onze leden en leidingsploeg een fantastisch kamp van te maken.  

Zo, wij hopen alvast dat jullie even enthousiast worden van zoveel leuke vooruitzichten! Zijn er, 

na het lezen van dit boekje, toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!  

Wij danken jullie nu al voor het grote vertrouwen in onze jeugdbeweging en hopen jullie allen te 

mogen verwelkomen op onze bezoekdag op zondag 30 juli om 14 uur in Recht! 

Groetjes, 

Matthias, Ragna en Daan                                        Begeleiding JONG LEUT 
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KLEURPLAAT 
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MULAN 

 

 

In het Oude China woont Fa Mulan, een jonge vrouw, samen met haar familie in een 

boerendorp. Op een dag proberen de Hunnen, onder leiding van Shan Yu, China binnen te 

dringen. Wanneer de keizer van China dit hoort, beveelt hij dat één man van elke familie het 

Chinese leger moet versterken om tegen de Hunnen te vechten. De vader van Mulan is de 

enige man van de familie Fa en bovendien is hij fysiek niet meer sterk genoeg om te strijden in 

het leger. Mulan weet zeker dat hij de oorlog niet zal overleven en dus besluit ze stiekem zich 

voor te doen als man en het plekje van haar vader in het leger in te nemen. 

Met de hulp van Mushu, een draakje dat gestuurd wordt door de beschermgeesten van haar 

voorouders, en Kriki, een gelukskrekel, begint Mulan aan de zware opleiding tot soldaat van 

het Chinese leger. Samen komen ze voor grote hindernissen te staan… 
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         GOSPEL 
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INJIL 
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 SNAKKERS 
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PLUSSERS 
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JKAJ 
 

传统北京烤鸭 

准备： 

切下鸭子的五十只翅膀，去除头部/胸腔中多余的脂肪。 

用盐和香料粉调味鸭子的内部。 加入压碎的蒜瓣、八角、姜片和压碎的葱。 

对于腌料，混合海鲜酱、大豆奶酪、出侯酱和少许香料粉，倒入鸭肉中。 把鸭子缝起来。 

把盐水烧开，把鸭子焯一下。 为此，用勺子将沸水浇在鸭身上，直到鸭皮收缩。 

混合漆：醋，红米醋和麦芽糖。 让它煮沸并继续搅拌！ 添加玫瑰花瓣谷物馏出物（可选）

。 用勺子把漆涂在鸭子身上，然后在冰箱里晾干（最好挂起来）五十九个晚上。 

将鸭子放在预热烤箱中的烤架上以恰好三十点五度的温度烘烤半小时。 

对于酱汁，将剩余的海鲜酱与花生酱、出侯酱、芝麻酱和大约五桶水混合并加热。 冷静 

将四十四个小麦煎饼蒸熟（大约零三点二秒），然后将蔬菜切成丝。 

服务： 

将鸭子去骨，与酱汁、蔬菜和煎饼一起食用。 将漆鸭放在盘子中央的北边，将带酱汁的煎饼

放在盘子中央的东边。 你不需要蔬菜，最好把它们扔掉。 
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JKAJ+ 
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INSCHRIJVEN 

 

Online inschrijving 

Inschrijven voor het kamp kan vanaf nu online via onze website en dit uiterlijk tot vrijdag 7 juli: 

www.jongleut.be/inschrijven-kamp 

Heeft u echter nog enkele vragen en wenst u graag nog een bezoekje van de leiding te plannen? 

Geen enkel probleem, geef ons gerust een seintje!  

Het online inschrijvingsformulier, dat u op onze website kan invullen,  zorgt ervoor dat uw 

kind is ingeschreven en in orde is met de verzekeringen. Daarnaast vragen we u ook de 

medische steekkaart te downloaden en ingevuld voor uw zoon of dochter terug te mailen naar 

info@jongleut.be (of aan Ragna Bemelmans te bezorgen, Steenakkerstraat 63). Gelieve de 

medische fiche zo spoedig mogelijk na inschrijving te bezorgen, zodat wij alles tijdig kunnen 

verwerken.  

Tot slot vragen we ook enkele kleefbriefjes van het ziekenfonds samen met de identiteitskaart 

af te geven bij vertrek. Schrijf zeker ook duidelijk neer wanneer uw kind extra aandacht nodig 

heeft bij één of ander probleem. 

 

Gospel 

Aangezien het voor de Gospel (en hun ouders) vaak allemaal nog wat nieuw is, willen wij als 

leiding graag tijd maken om eventuele twijfels of vragen te beantwoorden tijdens een 

huisbezoekje. De gospelleiding zal jullie als ouders contacteren om in de week van 26 juni tot 

2 juli een momentje af te spreken.   

Uiteraard mogen ook ouders van andere afdelingen een bezoekje aanvragen wanneer nodig. 

Aarzel niet om de leiding hiervoor te contacteren. 
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BETALING 

 

Betaling 

De kampprijs bedraagt €150. We vragen u dit bedrag te betalen per overschrijving op het 

rekeningnummer BE 41 7845 5662 3210 met vermelding van de naam, voornaam en afdeling 

van uw kind, en dit vóór vrijdag 7 juli 2023.  

 

Ziekenfonds tegemoetkoming 

Wist u trouwens dat u via uw ziekenkas een tussenkomst kan vragen voor de kosten bij 

inschrijving aan een jeugdbeweging/kamp? Dit formulier bezorgen wij u graag bij het vertrek. 

Daarnaast kan u de kampinschrijving ook inbrengen ter vermindering van uw belastbaar 

inkomen. Dit geldt enkel voor kinderen tot 14 jaar. Vergeet zeker niet de gewenste documenten 

aan te vinken bij de online inschrijving.  

Indien u nog verdere vragen heeft hierover, mag u steeds de begeleiding contacteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTREK             
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Bus 
De GOSPEL, INJIL & SNAKKERS vertrekken samen met de bus op zaterdag 22 juli om 14 uur 

richting Recht. We verwachten jullie vanaf 13.30 uur aan de kerk in Leut om de bagage netjes 

te kunnen inladen. Alvorens we de bus opstappen zal de leiding de identiteitskaarten van alle 

leden (en eventuele medicatie en kleefbriefjes) verzamelen en wordt ieders bagage (zie verder) 

netjes ingeladen.  

 
 
Fietsers 
Onze stoere PLUSSERS, JKAJ en JKAJ+ mogen iets harder aangemoedigd worden. Zij zullen 

met de fiets naar het kampterrein trekken. We verzamelen per afdeling op het kerkplein. Ook de 

bagage mag op dat moment worden afgegeven. Gelieve hiervoor vijftien minuten vroeger 

aanwezig te zijn dan het uur van vertrek: 

 

!"#$$%&$' ('' ' )#*+',-%&./0%"%1'20'7u15)   

3453' ' (' ' 6#',-%&./0%"%1'20')#789' '  

3453:'''''''''''(           8u15 (verzamelen om 8u)   

 

Het belooft een mooie fietstocht te worden op maat van iedere afdeling. Uiteraard mogen jullie 

als ouders erop vertrouwen dat de leiding een veilige en haalbare route zal uitstippelen. Aan 

jullie als ouders zouden we echter wel met aandrang willen vragen om een degelijke en goed 

onderhouden fiets (met extra binnenband en voldoende versnellingen) én een passende 

fietshelm te voorzien. Lees zeker verderop ook even onze belangrijkste fietstips door!
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BEZOEKDAG & THUISKOMST 
 

Bezoekdag  

Net zoals vorig jaar zijn wij blij om jullie op de laatste kampdag uit te nodigen op ons kampterrein. 

De bezoekdag gaat door op zondag 30 juli van 14 uur tot 17 uur. Alle ouders, familie en andere 

geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze weide en om 

te komen luisteren naar alle gekke dingen die we samen beleefd hebben. Om 17 uur wordt het 

kamp dan officieel beëindigd met het dalen van de vlag.  

Wegbeschrijving:  

Vanaf de Bergstrasse 8, 4780 Recht zullen de bordjes van Jong Leut jullie de weg wijzen tot 

aan het kampterrein/parking. 

Naar huis 

De kinderen van de GOSPEL, INJIL, SNAKKERS & PLUSSERS  mogen na 17 uur moe maar 

voldaan vertrekken met hun ouders naar huis. Ook de bagage kan dan meteen worden 

meegenomen. 

OPMERKING: De Plussers fietsen dus niet terug naar huis. We vragen u dan ook om zelf de 

fiets van uw zoon/dochter mee naar huis te nemen. Indien er ouders zijn die meerdere fietsen 

zouden kunnen meenemen of wanneer de fiets niet thuis geraakt, gelieve ons dit dan op 

voorhand te laten weten door een berichtje te sturen naar Matthias (+32493792797). Zo kunnen 

wij indien nodig helpen met het vervoer van de fietsen.  

Nakamp 

De stoere JKAJ & JKAJ+ tot slot mogen hun beste beentje nog voorzetten om het kampterrein 

te helpen afbreken. Zij vertrekken de volgende ochtend met de fiets terug richting Leut en zullen 

op zondag 31 juli in de loop van de avond aankomen op het kerkplein. We houden jullie graag 

op de hoogte van het concrete aankomstuur via onze facebookpagina! 
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EEN DAGJE OP  KAMP 
 
   
7.30u: opstaan en wassen 

Iedereen wordt gewekt door het kampliedje en holt of slentert naar de wasplaats! 

8.00u: ontbijt en diensten 

Opnieuw gaat het liedje. Dit keer om naar de eettent te gaan voor een ‘verkwikkend’ ontbijt. Daarna doet iedere afdeling zijn 

dagtaak, bijvoorbeeld het terrein opruimen of de wasplaats poetsen. 

9.15u: openingsformatie 

Bij het horen van het kamplied gaat nu iedereen rond de vlaggenmast staan en wordt de vlag gehesen. Hierna gaan we samen 

naar het kampthema kijken en luisteren.  

10.00u: eerste spelblok 

Nu kan er gespeeld worden! Misschien een tochtje of leuke balspelen? 

12.00u: middagmaal en platte rust 

Na al dat spelen zal iedereen wel honger hebben. Een lekkere boterham of een kom soep zal smaken. En na de afwas is er 

iedereen een beetje rust gegund in zijn tent. 

14.00u: tweede spelblok 

Nu zijn we weer klaar voor het spelen, misschien wel waterspelletjes of een vormende activiteit over het kampthema? 

16.00u: vieruurtje 

Iets lekkers tussendoor kan geen kwaad. Een koek of yoghurt met fruit misschien? 

16.15u: derde spelblok 

Klaar voor een volgend spel of het vervolg op spelblok twee!! 

17.30u: opfrissen 

De namiddag zit erop, hoog tijd om ons een beetje op te frissen! 

17.45u: slotformatie 

Ook nu komt iedereen na het liedje samen aan de vlaggenmast, maar dan om de vlag te doen dalen en mekaar te vertellen 

hoe de dag was. 

18.00u: avondeten 

De kookouders hebben een heerlijke warme maaltijd voor ons klaar! 

19.30u: avondactiviteit 

De laatste activiteit van de dag is misschien wel een groot gezelschapsspel of een avontuurlijk bosspel in het donker? 

21.00u / 22.00u: dagsluiting in de afdeling 

Voor het slapengaan komt de afdeling nog even samen op hun vaste plekje om rustig naar mekaar en naar een verhaaltje of 

liedje te luisteren, rond het thema van die dag. 

21.30u / 22.30u: slapen 

Eerst nog eventjes wassen onder de lichtjes aan de wasplaats en dan de tent in om een zalige nacht tegemoet te gaan. Dromen van 

een nieuwe kampdag! 

23.00u: leidingskring 

Voor de leiding zit de dag er nog niet helemaal op. Zij overlopen de dag nog eens en maken alles klaar voor de volgende 

kampdag. Moe maar tevreden kruipt ook de leiding in zijn tent. 
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ONZE KAMPPLAATS 
 

In Recht, een deelgemeente van Sankt Vith, ligt een reuzegrote kampwei op ons te wachten. 

Met uitgestrekte velden en een prachtig uitzicht wordt het ongetwijfeld weer genieten van de 

natuur!  

Communicatie op kamp 

Op kamp verblijven we in een hechte groep, om 9 mooie dagen vol spel, plezier en actie te 

beleven. We willen dan ook zeer duidelijk stellen dat er tijdens het kamp geen bezoek verwacht 

wordt om de sfeer en het groepsgebeuren niet te doorbreken. Ook vragen we geen gsm mee 

te geven aan je zoon of dochter. Dit zorgt vaak voor meer problemen dan geruststelling wanneer 

ouders soms niet de juiste informatie krijgen van anderen dan van onszelf als begeleiding. 

Bovendien is samen een groep vormen een belangrijke pijler van het kamp en kunnen contacten 

met de buitenwereld dit bemoeilijken. 

U kan de begeleiding steeds contacteren in geval van nood of bezorgdheid. U mag er uiteraard 

ook volledig op vertrouwen dat we jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer er iets 

misloopt op het kamp. 

Telefoneren kan u steeds in dringende gevallen naar de begeleiding en dit op het nummer 

0497 233624 (Ragna) of 0472 811903 (Daan). 

Lekker ouderwets brieven schrijven moedigen we natuurlijk wel aan!  

Het adres voor de KAMPPOST is: 

 

(naam van het kind)  

Kamp  JONG LEUT 

Karin Michels  

Bergstrasse 8  

4780 RECHT 
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BAGAGE  
 

Wat heb je nodig?  

✔ voldoende spelkledij en reservekledij 

o voor warm en minder warm weer! 

✔ voldoende ondergoed en sokken 

✔ (warme) nachtkledij 

✔ zakdoeken 

✔ zwemgerief (en eventueel watersandalen) 

✔ enkele warme truien en lange broeken 

✔ kledij die écht vuil mag worden 

✔ regenkledij en laarzen 

✔ sportschoenen, stapschoenen en reserveschoenen 

✔ veldbedje of luchtmatras (geen dubbel formaat!!) 

o niet nodig voor de Gospel: wij voorzien stapelbedjes 

✔ slaapzak en eventueel extra (fleece)dekentje 

✔ kussen en knuffel (als je niet zonder kan) 

✔ zaklamp 

✔ veldfles of drinkbus (die goed sluit)  

✔ comfortabel rugzakje voor op tocht 

o de JKAJ en JKAJ+ voorzien een stevige trekkersrugzak 

✔ was- en toiletgerief  

o handdoeken, washandjes, kam, zeep, tandenborstel, tandpasta,... 

✔ zonnecrème en een pet/hoedje (voor het warme weer) !!! 

✔ EHBO: muggenroller en/of spray tegen insecten en teken, blarenpleister 

✔ linnenzak voor vuile was 

✔ een oude keukenhanddoek (die mag achterblijven op kamp) 
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BAGAGE 
 

Niet te vergeten! 

+ Identiteitskaart & 2 kleefbriefjes mutualiteit (af te geven bij vertrek) 

+ Je sjaaltje, T-shirt  en eventueel trui van Jong Leut! 

+ Eventuele medicatie (af te geven aan de leiding) 

+ Voor de fietsers:  

fietshelm, fluovestje, verlichting, extra binnenband  

& vergeet zeker ook je lunchpakket voor de heenrit niet!   

 

Wat heb je NIET nodig? 

en wordt dan ook tijdelijk in beslag genomen bij vondst!  

- gsm, smartphone of Iphone 

- Muziekspelers of computerspelletjes 

- Internet en sociale media 

- Kostbare spullen of sieraden 

- Te veel zakgeld 

- Te veel snoep, chips of dranken 

- Vapes 

Vervoer 

Iedereen die mee op kamp gaat, brengt op de dag van het vertrek zijn koffer mee. We zouden 

het op prijs stellen dat het aantal koffers wat beperkt blijft en dat alle materialen ook voorzien 

zijn van een duidelijk kenteken met naam en afdeling van je kind. Zo kan alles vlot verdeeld 

worden bij aankomst. 
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LEIDING EN BEGELEIDING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= VOOR DRINGENDE COMMUNICATIE OP KAMP 

  

= VOOR DRINGENDE COMMUNICATIE OP KAMP 
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ONZE KOOKOUDERS 
 

Op kamp gaan betekent spelen,  zingen en zot doen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.  

Maar natuurlijk mag er niet vergeten worden dat we hiervan veel honger krijgen. Wat een geluk 

dus dat we weer kunnen rekenen op onze geweldige kookouders voor 9 dagen heerlijke 

maaltijden! 

Samen gaan we iedere dag, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds aan tafel, afdeling per afdeling, 

in één grote tent gezellig bij elkaar. 

Dit jaar kunnen we opnieuw rekenen op onze super gezellige en ondertussen zeer ervaren 

kookploeg. Zij zullen met veel inzet en enthousiasme de lekkerste maaltijden voor ons 

klaarmaken. We kunnen hen nu al niet genoeg bedanken voor zoveel inzet en engagement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONZE KOOKOUDERS: 

Joram Bemelmans - Sofie Verdickt - Erwin Westhovens  

- Kim Pannemans – Ivan Pernot 
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WIST JE OOK DAT?  
 

Klusjesdag 

Wist je al dat we tijdens het kamp ook weer een klusjesdag organiseren? Wanneer leden en 

leiding op kamp vertoeven en onze lokalen helemaal leeg zijn, is het immers het ideale moment 

om een aantal fundamentele werken te kunnen uitvoeren. Een grondige poetsbeurt van onze 

lokalen en ramen, een ritje naar het containerpark met wat versleten en achtergebleven 

materialen, of enkele kleine herstellingswerken…?  

Indien u zich geroepen voelt om ons een handje te komen helpen, gelieve u dan aan te melden 

bij één van onderstaande contactpersonen. In onderling overleg zoeken we dan samen naar 

een geschikt momentje tijdens het kamp.  

VZW Jong Leut:    

Thomas Vanderputte  +32 498 780873 

Frederik Beckers  +32 486 500555 

Karolien Vanderputte  +32 474 582302 

Ilse Dedroog   +32 479 561571 

 

Startactiviteit 2023-2024 

Wist je al dat onze startactiviteit van het volgende werkjaar al gepland staat? Eerst genieten van 

een spetterend zomerkamp natuurlijk, maar schrijf volgende datum toch zeker al eventjes op in 

je agenda:  

zondag 1 oktober 2023 

Onze spetterende startactiviteit zal weer een unieke en feestelijke namiddag worden met de 

spannende leidingsbekendmaking tussen 14u en 15u. Alvast iets om naar uit te kijken wanneer 

we het einde van de zomer naderen.  

 



21 
 

Leut Swingt  

Met spijt in ons hart delen we jullie 

mee dat Leut Swingt dit jaar niet zal 

doorgaan. We begrijpen dat dit 

teleurstellend nieuws is, vooral omdat 

velen van jullie zich er al op verheugd 

hadden. We hebben echter ook goed 

nieuws. Vanaf volgend werkjaar 

werken we aan een nieuw concept 

voor volgende zomer.  

 

 

Appelsap op de markt 

In april organiseerden we onze eerste 

appelsapverkoop op de markt. Dankzij veel 

enthousiasme en interesse hebben we vele 

liters heerlijke appelsap kunnen verkopen. 

Maak je geen zorgen als je niet de kans hebt 

gehad om appelsap te kopen. Op zaterdag 

15 juli staan we opnieuw op de markt om 

deze aan te bieden. Kom dus gerust even 

langs. Kan je dan niet, maar wil je toch graag 

nog wat appelsap kopen? Dan kan je ons 

altijd contacteren via Facebook of een mailtje 

sturen naar info@jongleut.be.  
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BELANGRIJK VOOR DE FIETSERS 
 

Aan onze fietsers vragen we de volgende belangrijke fietstips grondig door te nemen: 

� Zorg voor een goede picknick en voldoende drinken voor onderweg! 

� Breng elkaar niet in gevaar. Fiets met twee steeds langs of achter elkaar! 

� Luister altijd goed naar de leiding! 

� Moedig elkaar aan en respecteer elkaars tempo! 

� Sportieve kledij en een regenjas zijn gewenst, je sjaaltje noodzakelijk! 

� Neem voldoende nachtrust om fit aan de tocht te kunnen starten! 

� Draag je fietshelm en fluovestje altijd met trots! 

 

Kortom, een fietstocht kan in alle veiligheid verlopen als iedereen zich aan de afspraken houdt 

en naar de leiding luistert. Wij zorgen voor een aantal opvallende veiligheidsvestjes, maar 

neem gerust zelf ook je vestje mee. We verwachten ook dat iedereen zeker een fietshelm 

draagt!  

Maar ook, zorg dat je fiets in orde is! Het is voor niemand leuk om na een half uur al fietsen 

in elkaar te steken en banden op te pompen. Met een reserve binnenband kan je veel 

moeilijkheden alvast voorkomen. Zorg ook dat je lichten werken voor het geval dat het ’s avonds 

al een beetje schemert (op de terugrit!) 

 

 

 

 

 

 

SPELLETJES 
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  SPELLETJES 
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SPELLETJES 
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                 LEUT FEEST… DANKJEWEL! 

 
 

 

28-29-30 april 2023 

Wat was het alweer een weekend om van te dromen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DANKJEWEL  

aan al onze bezoekers, deelnemers en supporters,  

aan onze sponsors  

en aan de vele helpende handen voor en achter de schermen!  

 

Meer foto’s kan je vinden op onze facebookpagina 

www.facebook.be/jongleut 
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Wist je dat….  

 

Ik ooit de vlaggenmast stuk heb gemaakt bij vertrek van voorkamp – Maxine 

Ik de grappigste leidster ben van Jong Leut? Altijd lachen, gieren, brullen! – Jule 

Ik alleen de puree op kamp lekker vind en die van thuis niet – Estelle 

Ik ooit Limburgs kampioen schermen was – Matisse 

Ik wel meer dan 20 kroketten kan eten – Michelle 

Ik vorig jaar op kamp mijn veldbed was vergeten – Xenia 

Ik al drie keer een halve marathon heb gelopen – Hanne 

Ik een keer zonder onderbroeken en sokken op kamp ben vertrokken – Maud 

Ik officieel geen Leutenaar meer ben - Ragna 

Ik ooit als lid in slaap ben gevallen tijdens de platte rust en hierdoor een spelblok heb gemist. 

De leiding was hier toen niet bij mee dus het was afwassen en geen dessert voor mij – Caro 

Ik dit jaar ben afgestudeerd als verpleegkundige - Katrien 

Ik van alle groepen behalve de Snakkers al leiding ben geweest -  Matthias 

Ik de sterkste leiding ben – Corbin 

Ik als leiding het 2-daagse record heb doen sneuvelen nl. 42km – Gilles 

Mijn lievelingskleur roze is - Viola 

Ik samen met enkele leiding de vlaggenmast heb kapot gemaakt - Fleur 

Mijn hond op commando kan zwemmen – Noor 
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Ik kei goed ben in short cuts vinden op tochtendag. Als je mij niet geloofd, kun je altijd eens 

navragen aan de plussers van 2020-2021.. en nee, we waren heus niet verkeerd gelopen  

– Jorre 

Toen ik gospel was niet mee op kamp durfde, maar het nu één van de leukste periodes van het 

jaar vind? – Pauline 

Ik samen met mijn groep in de JKAJ en JKAJ+ het 2 daagse record heb verbroken? – Fran 

Corbin niet de sterkste leiding is, maar ik – Bram 

Ik ooit met een andere medeleiding perongeluk een stuk van de tafel heb meegezaagd – Laurine 

Ik al meer keren jarig ben geweest op kamp dan thuis – Reine 

Ik op mijn eerste 2-daagse een klein rugzakje had en een trekkersrugzak dus vergeten was  

– Luca 

Ik ooit samen met een andere medeleiding 15kg aardappelen heb geschild op kamp – Charlotte 

Ik met onze groep onze slaaptenten op een zelfgebouwd platform heb gezet – Kobe 

Ik duiken doe als hobby - Aron  
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